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Cha Joseph Iannuzzi là linh mục Công Giáo Roma, cha nhận bằng 

Tiến Sĩ Thần Học tại Giáo Hoàng Học Viện Gregorian vào năm 

2012, xếp hạng danh dự tối ưu về Tín Điều, Các Giáo Phụ và Huyền 

Nhiệm; cha có 5 bằng Thạc sĩ về Y khoa, Âm nhạc, Nhân loại học, 

Triết học và Thần học. Cha là một trong bốn người nhận được học 

bổng từ Giáo Hoàng Học Viện Thánh Kinh ở Roma, để nghiên cứu 

Thần Học ở Israel.  Cha Joseph là một nhà trừ quỷ, và phụ tá cho cha 

trừ quỷ lão thành ở Roma là cha Grabiel Amorth, Cha Joseph cũng là 

cố vấn thần học cho 4 trường hợp phong thánh, cho 4 thụ khải đã được 

Toà Thánh xem xét, ngài đã dịch nhiều tác phẩm thần học sang tiếng 

Anh, và cũng là tác giả của 20 ấn bản về mạc khải và tiên tri.    

 

Trong những tháng vừa qua, Giáo Hội Bắc Mỹ (Hoa 

Kỳ) vốn đã bị rối ren vì tai tiếng lạm dụng tình dục, nay 

đang cố gắng cải cách như đã dự định. Trong bài này, tôi sẽ 

bàn đến những sự kiện và những sai lầm liên quan đến tai 

tiếng lạm dụng tình dục và nhóm người được gọi là đồng 

tính trong Giáo Hội, và cách thức mà mạng lưới chính là 

truyền hình và các phương tiện truyền thông thế tục, thậm 

chí là phương tiện truyền thông Công Giáo, đã vô tình góp 

phần xúc tiến một kế hoạch thâm hiểm đã được tiên báo 

trong Kinh Thánh, cũng như trong các tác phẩm của các 

Giáo Phụ, Tiến Sĩ và Thánh Nhân. 

Liên quan đến kế hoạch thâm hiểm ấy, Kinh Thánh 

và các mạc khải tiên tri đã được chuẩn y, tiên báo một cuộc 

khủng hoảng sắp xảy ra trong Giáo Hội, bắt đầu với những 

gì chúng ta đang trải qua hiện nay. Cơn khủng hoảng ấy sẽ 
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bị thúc đẩy bởi một sự rạn nứt giữa hàng giáo phẩm Công 

Giáo, và đưa đến việc Đức Giáo Hoàng bị trục xuất khỏi 

Roma. Thiên Chúa mạc khải điều ấy qua ngôn sứ Dacaria:  

“Này gươm, hãy đứng dậy mà đánh mục tử của Ta, 

đánh đồng bào của Ta. Sấm ngôn của Đức Chúa các đạo 

binh. Hãy đánh mục tử, thì đàn chiên sẽ tan tác. Cả những 

con bé nhỏ, Ta cũng trở tay đánh phạt, Ta sẽ đánh mục tử, 

thì đàn chiên sẽ tan tác”1. 

Ngôn sứ Edekien tuyên sấm rằng, Giáo Hội tạm thời 

không có mục tử chăn dắt, vì khả năng lãnh đạo kém cỏi 

của những vị trong hàng giáo phẩm không nhất trí với Đức 

Giáo Hoàng tại Roma: 

 “Chiên đau yếu, các ngươi không làm cho mạnh; 

chiên bệnh tật, các ngươi không chữa cho lành; chiên bị 

thương, các ngươi không băng bó; chiên đi lạc, các ngươi 

không đưa về; chiên bị mất, các ngươi không chịu đi tìm. 

Các ngươi thống trị chúng một cách tàn bạo và hà khắc. 

Chiên của Ta tán loạn vì thiếu mục tử … Chiên của Ta tản 

mác … Chiên của Ta tản mác trên khắp mặt đất, thế mà 

chẳng ai chăm sóc, chẳng ai kiếm tìm. Vì thế, hỡi các mục 

tử, hãy nghe lời ĐỨC CHÚA. Ta lấy mạng sống Ta mà thề 

- sấm ngôn của ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng:- bởi chiên 

của Ta bị cướp phá,… vì thiếu mục tử,… Đây Ta chống lại 

các mục tử. Ta sẽ bắt chúng chịu trách nhiệm về đàn chiên 

của Ta. Ta sẽ đòi lại chiên của Ta, Ta sẽ không để chúng 

chăn dắt chiên, và các mục tử sẽ không còn lo cho mình.… 

Đây, chính Ta sẽ tìm kiếm chiên của Ta và thân hành chăm 

sóc. Như mục tử chăm sóc đàn vật của mình vào ngày nó ở 

                                                           
1 Dcr 13.7; x. Dcr 7:14; Tv 44:11; Gr 10:21, 23:2; Ac 4:13-16; Ed 6:8. 
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giữa đàn chiên bị tản mác thế nào, thì Ta cũng sẽ chăm sóc 

chiên của Ta như vậy. Ta sẽ cứu chúng ra khỏi mọi nơi 

chúng đã bị tản mác, vào ngày mây đen mù mịt”2. 

Những sấm ngôn khác nói đến một cuộc ly khai 

trong Giáo Hội, sau khi một Đức Giáo Hoàng bị lưu đày. 

Catherine Emmerich (1774-1824) kể lại ba câu chuyện 

minh họa cho sự kiện ấy: 

          “Tôi đã có một thị kiến khác về sự đau khổ cùng 

cực… Hàng giáo sĩ đã yêu cầu một sự nhượng bộ, nhưng 

không được. Tôi thấy nhiều linh mục cao niên đã khóc thảm 

thiết, nhất là một vị. Một vài linh mục trẻ cũng khóc… như 

thể người ta đã phân chia thành hai phe”3.  

“Tôi được đưa đến Roma, nơi Đức Thánh Cha 

đang chìm đắm trong buồn phiền, ngài vẫn còn ẩn mình 

để tránh né tình trạng nguy cấp. Lý do chính yếu của việc 

nằm ẩn mình, là vì ngài chỉ có thể tin cẩn một số rất ít 

người… Đức Giáo Hoàng yếu nhọc đến mức ngài không 

thể bước đi một mình… Người đàn ông nhỏ thó mặc áo 

đen tại Roma mà tôi thường gặp, có rất nhiều thuộc hạ 

làm việc cho ông ta mà không biết rõ mục đích. Ông ấy 

cũng có các nhân viên trong Giáo Hội đen mới hình 

thành. Nếu Đức Giáo Hoàng rời khỏi Roma, thì kẻ thù 

của Giáo Hội sẽ chiếm ưu thế … Tôi đã thấy họ ngăn 

chặn hay loại bỏ những con đường dẫn đến Đức Giáo 

Hoàng. Khi họ đã tìm được một Giám Mục theo ý thích của 

họ, tôi đã thấy họ đưa vị giám mục ấy vào Roma trái với ý 

                                                           
2  Ed 34:4-12. 
3 Tiểu sử và những mạc khải của Anne Catherine Emmerich, Cha Carl E. 

Schmöger (Rockford: Tan) Sứ điệp ngày 12 tháng 4 năm 1820. 
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muốn của Đức Thánh Cha;  vì thế, giám mục ấy không có 

thẩm quyền hợp pháp…”4 

“Tôi đã thấy… những kế hoạch được lập ra nhằm 

pha trộn các tín điều của các tôn giáo, thu hồi quyền bính 

của Đức Giáo Hoàng… Tôi không thấy Đức Giáo Hoàng, 

mà chỉ thấy một Đức Giám Mục phủ phục trước Bàn Thờ 

Cao Cả. Trong thị kiến ấy, tôi thấy Giáo Hội bị tấn công 

bởi các thế lực khác… Giáo Hội bị đe dọa tứ phía… Họ 

thành lập một Giáo Hội rộng lớn và phô trương, bao gồm 

mọi tín ngưỡng bình đẳng trong quyền lợi… nhưng thế chỗ 

của Bàn Thờ chỉ là nơi ghê tởm và hoang tàn. Giáo hội mới 

sẽ trở nên như thế…”5 

 

Kiểm chứng: Những vụ tai tiếng về lạm dụng tính dục 

trong Giáo Hội 

Những điều trên đây xảy ra đúng lúc với những vụ 

tai tiếng, khiến các Kitô hữu trong Giáo Hội hiện nay bị 

chia rẽ và bối rối. Để tóm tắt những vụ tai tiếng gần đây và 

những vụ tai tiếng xảy ra đã lâu trong Giáo Hội, chúng ta 

hãy xem việc Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ giao cho các 

chuyên viên thành thạo trong nhiều lãnh vực khác nhau 

nhiệm vụ soạn thảo bản tường trình được gọi là Bản Tường 

Trình John Jay (một tài liệu mô tả bản chất và phạm vi của 

vấn đề giáo sĩ lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên, với sự 

hợp tác đầy đủ của các giáo phận và giáo khu). Bản tường 

trình cho thấy rằng, từ năm 1950 đến năm 2002, chưa đến 

                                                           
4 Cùng một tác giả., Quyển 2, trang 290, 292, 303, 310.   
5 Cùng một tác giả. Quyển 2, trang 346, 349, 353.   
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4% số giáo sĩ bị “buộc tội” lạm dụng tình dục. Sau khi điều 

tra kỹ lưỡng và thấu đáo toàn bộ các giáo sĩ HOA KỲ bị tố 

cáo phạm tội gọi là lạm dụng tình dục (kể cả mọi cáo trạng 

về ấu dâm đồng giới và khác giới), thì thật ra trong số đó, 

chỉ có chưa tới 0.1% giáo sĩ bị xác minh là có tội mà thôi. 

Thế nhưng, bất chấp DỮ KIỆN khoảng 0.1%, nhiều lần các 

mạng lưới truyền hình Công Giáo Hoa Kỳ và truyền thông 

đại chúng đã không công bố con số rõ rệt 0.1% trong bản 

thống kê. 

Những vụ tai tiếng ấy gia tăng trong thập niên 1960, 

và cao nhất là trong thập niên 1970, và kể từ thập niên 1980 

thì dần dần suy giảm. Theo các phương tiện truyền thông 

ấy, con số 0.1% cũng bao gồm cả những vụ lạm dụng tình 

dục người lớn, đã tạo nên một “mạng lưới” có quy mô về 

việc lạm dụng tình dục đồng giới và khác giới và việc che 

đậy trong Giáo Hội. Để hiểu rõ tỷ lệ 0.1%, chúng ta hãy so 

sánh với tỷ lệ phần trăm môn đệ bất trung trong nhóm Tông 

Đồ mà Chúa Giêsu đã chọn: 8.3% (một trong số 12).  

Trước tình trạng ‘mạng lưới’ truyền thông tường 

thuật sai lạc về việc đồng tính luyến ái trong Giáo Hội, gần 

đây Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã bị công kích bởi những 

người không biết rằng, phần lớn những vụ lạm dụng nói 

trên đã không xảy ra trong triều đại của ngài, nhưng xảy ra 

trong triều đại của những vị tiền nhiệm. Lý do khiến các 

phương tiện truyền thông trần thế, và cả truyền thông Công 

Giáo đã công khai chỉ trích một cách sai lạc rằng, Giáo Hội 

che đậy cho rất nhiều vụ đồng tính luyến ái, trong khi họ 

chỉ đặt gánh nặng trách nhiệm lên vai của Đức Giáo Hoàng 

Phanxicô mà thôi có thể khiến các bạn hoảng sợ.  
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Một kế hoạch đen tối đang tiến hành nơi đây – một 

điều còn nham hiểm hơn, mà các cơ quan truyền thông 

Công Giáo đã không biết khi lên án Đức Giáo Hoàng, và 

tác động lên hàng triệu linh hồn. Kế hoạch đó bao gồm việc 

“nổi loạn” hiểm độc mà thánh Phaolô đã cảnh báo các tín 

hữu trong Thời Cùng Tận, khi thánh nhân viết thư thứ hai 

gởi tín hữu Thexalonica. Cần lưu ý rằng, từ Hy Lạp 

“apostasia” mà thánh Phaolô sử dụng trong thư có nghĩa là 

“nổi loạn”; ly khai, rời bỏ đức tin đích thật. Thánh nhân tỏ 

cho thấy rằng, cuộc nổi loạn ấy sẽ xảy ra trước khi “kẻ vô 

trật tự”, kẻ “vô đạo” lộ diện – một cuộc nổi loạn đang xảy 

ra trong thời đại hiện nay: 

“Ngày của Chúa gần đến, đừng để ai lừa dối anh em 

bất cứ cách nào. Vì trước đó phải có hiện tượng chối đạo, 

và người ta phải thấy xuất hiện người gian ác, đứa hư hỏng, 

tên đối thủ tôn mình lên trên tất cả những gì được gọi là 

thần và được sùng bái, thậm chí nó còn ngồi trong Đền Thờ 

Thiên Chúa và tự xưng là Thiên Chúa. Khi tôi còn ở với anh 

em, tôi đã từng nói những điều ấy, anh em không nhớ sao? 

Anh em biết cái gì hiện đang cầm giữ nó, khiến nó sẽ chỉ 

xuất hiện được vào thời của nó. Thật vậy, mầu nhiệm của 

sự gian ác đang hoành hành. Chỉ đợi người cầm giữ nó bị 

gạt ra một bên, bấy giờ tên gian ác sẽ xuất hiện ….” (2Tx 

2,3-8).  

“… còn việc tên gian ác xuất hiện là do tác động của 

Satan, có kèm theo đủ thứ phép mầu, dấu lạ, điềm thiêng, 

và đủ mọi mưu gian chước dối, nhằm hại những kẻ phải hư 

mất, vì đã không đón nhận lòng yêu mến chân lý để được 

cứu độ. Vì thế Thiên Chúa gửi đến một sức mạnh mê hoặc 
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làm cho chúng tin theo sự dối trá; như vậy, tất cả những kẻ 

không tin sự thật, nhưng ưa thích sự gian ác, thì sẽ bị kết 

án. Hỡi anh em là những kẻ được Chúa yêu mến, chúng tôi 

phải luôn luôn tạ ơn Thiên Chúa về anh em, vì Thiên Chúa 

đã chọn anh em ngay từ lúc khởi đầu, để cứu độ anh em 

nhờ Thần Khí thánh hoá và nhờ lòng tin vào chân lý” (2Tx 

2,9-13). 

 

Kiểm chứng: Quyền giáo hoàng và Đức Giáo Hoàng 

Phanxicô 

Việc “bội giáo” (apostasy) hay nổi loạn sẽ đi trước 

việc kẻ gian ác ngồi trong Đền Thờ Thiên Chúa. Kẻ gian 

ác, mà các Giáo Phụ và Tiến Sĩ gọi là “phản-Kitô”, đang bị 

cầm giữ và chưa xuất hiện công khai, cho đến khi quần 

chúng bị lừa gạt vì âm mưu thâm độc của thế lực huyền bí 

và phương tiện truyền thông đại chúng (lát nữa tôi sẽ quay 

trở lại vấn đề này) và đồng lõa với kẻ gian ác, mà họ biết là 

không còn trân trọng thánh chỉ của Thiên Chúa nữa6. Điều 

hấp dẫn là thánh Phaolô nói đến “người cầm giữ” (trong 

tiếng Hy Lạp, cụm từ ấy có nghĩa: Một người đàn ông có 

quyền năng) cuộc nổi loạn và kẻ gian ác, không để nó gây 

chiến với các thành viên trong Giáo Hội Chúa Kitô. Vậy 

                                                           
6  Các Thánh Irenaeus, Cyril of Jerusalem, Ephraem, John Chrysostom, 

Augustine và Jerome cùng với các Thánh Tiến Sĩ Giáo Hội Aquinas và 

Bellarmine nhận định rằng tên xấu xa quỉ quyệt mà Thánh Phaolô nói đến 

như “tên gian ác… kẻ phải bị diệt vong, kẻ tôn mình lên trên tất cả những gì 

được gọi là thần và được sùng bái, thậm chí nó còn ngồi trong Đền Thờ Thiên 

Chúa và tự xưng là thiên chúa…” kẻ đó không phải ai khác mà chính là tên 

phản-Kitô.   
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“người cầm giữ” đích xác là ai? “Người đàn ông có quyền 

năng” ấy là ai? Trong tác phẩm Sự Sống Thật trong Thiên 

Chúa là những mạc khải tiên tri, đã được Giáo Hội phê 

chuẩn và được đóng dấu Imprimatur và Nihil Obstat, Chúa 

Giêsu cung cấp cho chúng ta câu trả lời. Chúa Giêsu tiết lộ: 

“Sách Đanien đã được đóng ấn và những lời trong 

sách đã được giữ kín, nay được tỏ lộ đầy đủ cho tất cả các 

con; Cha đã từng nói với tất cả các con rằng, thế hệ của 

các con đã bội giáo, và sự bội giáo này sẽ len lỏi vào tận 

trung tâm Thánh Điện của Cha, ảnh hưởng đến các Linh 

Mục, Giám Mục và Hồng Y; con thấy không con, Cha 

đang nói đến những kẻ bội giáo đang phản bội Giáo Hội 

của Cha, và chống lại người mà Cha tuyển chọn, là Vị 

Đại Diện cho Giáo Hội của Cha, và cũng là người ngăn 

chận cuộc nổi loạn của họ (ám chỉ 2Tx 2,7: Kẻ cầm giữ!); 

nhưng đã có lời nói rằng, Satan sẽ bắt đầu hành động trong 

thời đại của các con, để phá hủy mọi điều tốt lành, và sẽ 

nổi lên đuổi bắt những người được Cha sai đến với các con, 

và mang theo tiếng gọi đầy Lòng Thương Xót của Cha, nhờ 

đó mà các con được cứu độ”7  

“Để hoàn thành việc phá hoại và gặt hái thành công 

rực rỡ, họ sẽ phải loại bỏ Ngai Tòa Thánh Phêrô và người 

ngồi trên ngai tòa ấy”8.  

                                                           
7 Sứ điệp Sự Sống Thật trong Thiên Chúa, ngày 20 tháng 12 năm 1993   
8 Sứ điệp Sự Sống Thật trong Thiên Chúa, ngày 28 tháng 4 năm 1995 
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  “phản loạn đã vào việc rồi, nhưng vẫn còn trong 

vòng bí mật, và người ngăn chặn cuộc nổi loạn phải bị loại 

bỏ trước, rồi kẻ Nổi Loạn mới công khai xuất hiện”9.  

Đức Giáo Hoàng là Đấng năm giữ quyền bính và 

ngăn chăn cuộc nổi loạn và kẻ gian ác (nghĩa là kẻ vô đạo, 

kẻ phải bị diệt vong, tên phản-Kitô) nhờ “quyền năng đầy 

đủ” mà Chúa Kitô ban cho người nắm giữ chức vụ giáo 

hoàng, và nhờ đó, người “chăm sóc, điều khiển và cai quản” 

“toàn thể Giáo Hội hoàn vũ” với “thẩm quyền trực tiếp, tối 

thượng và trọn vẹn”10.  Trong 2000 năm qua, chính nhiệm 

vụ giáo hoàng đã giữ cho lương tâm quần chúng được rèn 

luyện và đặt nền tảng trên thánh luật của Thiên Chúa. Để 

minh họa cho quyền năng ấy một cách rõ ràng hơn, chúng 

ta hãy đọc lại phán quyết của Giáo Hội được trình bày trong 

đạo lý của Công Đồng Vaticano I (1869-1870): 

“… Ai kế tục ngồi trên ngai tòa thánh Phêrô… người 

ấy giữ vị trí tối thượng của thánh Phêrô trên toàn thể Giáo 

Hội, ngõ hầu những gì đã được sự thật quy định thì đứng 

vững, và thánh Phêrô kiên trì trong sức mạnh vững chắc 

như đá đã được Thiên Chúa ban, và không từ bỏ nhiệm vụ 

điều khiển Giáo Hội mà người ấy đã lãnh nhận… 

Người ấy (Đức Giáo Hoàng)… đã được Chúa Giêsu 

Kitô trao toàn quyền chăm sóc, chỉ huy và cai quản Giáo 

Hội hoàn vũ…  hàng giáo sĩ lẫn giáo dân thuộc bất cứ nghi 

lễ và phẩm chức nào, từng người và tập thể đều phải tùng 

                                                           
9 Sứ điệp Sự Sống Thật trong Thiên Chúa, ngày 17 tháng 3 năm 1993  
10 Nghị định của Hội Đồng Đại Kết, Công Đồng Vatican I, cuốn 2, 
Washington DC [1990], De perpetuitate primatus beati Petri in Romanis 

pontificibus, pp. cap. II-IV, trang 923).   
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phục quyền bính ấy vì bổn phận lệ thuộc hàng giáo phẩm 

và vì đức vâng phục đích thật, và không chỉ trong những 

vấn đề liên quan đức tin và luân lý, mà cả trong những vấn 

đề liên quan đến kỷ luật và việc cai quản Giáo Hội trên 

khắp thế giới… Người là thẩm phán tối cao của tín hữu…11 

Công Đồng Vaticanô II (1962-1965) cũng tuyên bố: 

“Khi các giám mục truyền dạy trong sự hiệp thông 

với Đức Giáo Hoàng, các ngài phải được mọi tín hữu tôn 

trọng như là chứng nhân của chân lý thần linh và Công 

Giáo… Nhất là phải lấy ý chí và trí tuệ mà tán thành quyền 

giáo huấn chân chính của Đức Giáo Hoàng, ngay cả khi 

Người không tuyên bố tại tòa .12 

Người ta không thể không đặt ra câu hỏi này: Khi 

các Công Đồng trên đây, dưới sự linh hứng của cùng một 

Chúa Thánh Thần đã từng hướng dẫn Công Đồng đầu tiên 

tại Giêrusalem (Cv 15:28), nhấn mạnh đến quyền bính và 

thẩm quyền của Đức Giáo Hoàng, thì điều đó có giúp tín 

hữu trong Thời Cùng Tận này, nhớ đến tầm quan trọng của 

vai trò lãnh đạo của Đức Giáo Hoàng, là người có “toàn 

quyền” ngăn chận cuộc nổi loạn và Tên phản-Kitô không? 

Tất cả quyền bính và thẩm quyền của Đức Giáo 

Hoàng đều phát xuất từ Chúa Giêsu Kitô, Đấng tỏ lộ cho 

chúng ta biết điều ấy, khi nói rằng: “Này anh Simôn con ông 

Giôna, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân 

mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng 

                                                           
11 Nghị định của Hội Đồng Đại Kết, Công Đồng Vatican I, cuốn 2, op. cit., 

pp. cap. II-IV, trang 813-815.   
12 Cùng tác giả, trang 869.   
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ngự trên trời. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là 

Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội 

Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi” 

(Mt. 16.17-18).  Và hôm nay, quyền giáo huấn của Chúa 

Kitô tiếp tục thể hiện nơi quyền giáo huấn của Đức Giáo 

Hoàng và các đức giám mục hiệp thông với ngài, mang theo 

lời hứa của Chúa Kitô: “Ai nghe anh em là nghe Thầy; và 

ai khước từ anh em là khước từ Thầy; mà ai khước từ Thầy 

là khước từ Đấng đã sai Thầy” (Lc 10: 16).  

 

Cảnh hoang tàn ghê sợ   

Cũng vậy, Kinh Thánh cho thấy rằng, trong Thời 

Cùng Tận này, kẻ gian ác – tên phản- Kitô -  sẽ tiếm quyền 

Đức Giáo Hoàng, không phải vì Đức Giáo Hoàng từ chức, 

mà vì sự nổi loạn và tên phản-Kitô ép buộc ngài phải rời 

khỏi Roma. Đó là khi tên phản-Kitô tạm thời giành chiến 

thắng, như chúng ta thấy trong sách Khải Huyền chương 13 

câu 11: “Tôi thấy một Con Thú khác từ đất đi lên. Nó có hai 

sừng giống như sừng chiên, và nói năng như một Con Mãng 

Xà. Nó thi hành tất cả quyền bính…” . 

Satan, hoạt động qua tên phản-Kitô, không những sẽ 

kiểm soát mọi của cải và tài nguyên trên hành tinh này trong 

một thời gian ngắn, mà nó còn nắm quyền bình đẳng với 

Thiên Chúa, bằng cách sử dụng vũ lực và gây chết chóc, 

mà chiếm đoạt quyền lực và thẩm quyền của thánh Phêrô 

mà Đức Giáo Hoàng thi hành trên “toàn thể Giáo Hội hoàn 

vũ”. 
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Về lý do khiến Thiên Chúa để cho Satan tiếm quyền 

Giáo Hoàng trong một thời gian, chúng ta tìm thấy câu trả 

lời trong thư của thánh Phaolô: “còn việc tên gian ác sẽ xuất 

hiện là do tác động của Satan, có kèm theo đủ thứ phép 

mầu, dấu lạ, điềm thiêng, và đủ mọi mưu gian chước dối, 

nhằm hại những kẻ phải hư mất, vì đã không đón nhận lòng 

yêu mến chân lý để được cứu độ. Vì thế Thiên Chúa gửi đến 

một sức mạnh mê hoặc làm cho chúng tin theo sự dối trá; 

như vậy, tất cả những kẻ không tin sự thật, nhưng ưa thích 

sự gian ác, thì sẽ bị kết án” (2Tx 2:8-12). 

 

Phương tiện truyền thông trần thế và phương tiện 

truyền thông Công Giáo bị biến thành công cụ của các 

thế lực đen tối 

Về cách thức mà tên phản-Kitô sử dụng để tiếm đoạt 

quyền bính và thẩm quyền của giáo hoàng, Đức Giáo 

Hoàng Piô XI đã tiết lộ câu trả lời, khi người viết về việc 

phá hoại của các tổ chức bí mật và phương tiện truyền 

thông: 

“Có một lý do giải thích… tại sao tư tưởng cộng sản 

nay lại được truyền bá nhanh chóng, thấm vào mọi quốc 

gia lớn nhỏ, tiên tiến cũng như lạc hậu, nên không một ngõ 

ngách nào trên mặt đất thoát khỏi tư tưởng cộng sản. Lý do 

ấy nằm nơi việc truyền bá hết sức thâm hiểm mà trước đây 

có lẽ thế giới chưa bao giờ chứng kiến. Việc truyền bá được 

điều khiển bởi một trung tâm chung. Việc truyền bá được 

thích ứng khéo léo với những hoàn cảnh đa dạng của các 

dân tộc khác nhau. Nó có sẵn nguồn tài chánh to lớn, những 
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tổ chức khổng lồ, các đại hội quốc tế và vô số công nhân 

đã được rèn luyện. Nó tận dụng các tập sách và tạp chí, 

phim ảnh, sân khấu và truyền thanh, học đường và thậm chí 

là đại học. Nó dần dần thâm nhập vào mọi tầng lớp nhân 

dân, thậm chí vươn đến những cộng đồng trí thức; hậu quả 

là ít người nhận biết độc dược càng ngày càng thấm nhập 

vào tâm trí của họ. 

Một nhân tố có tác động mạnh mẽ... là âm mưu thinh 

lặng của một đại bộ phận báo giới ngoài Công Giáo trên 

thế giới. Chúng tôi nói đến âm mưu, vì không thể giải thích 

lý do khiến những tờ báo vốn hăng say khai thác ngay cả 

những sự việc nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày, vậy mà 

lâu nay lại im bặt... và nói tương đối khá ít về một tổ chức 

thế giới... Sự im lặng này bắt nguồn một phần từ chính sách 

thiển cận, và được bênh vực bởi những thế lực đen tối, từ 

lâu đã họat động nhằm phá đổ Trật Tự Xã Hội Kitô Giáo:  

Khi các tông đồ xin Đấng Cứu Thế cho biết lý do 

khiến họ không thể xua trừ thần dữ khỏi một người bị quỷ 

ám, Người đã trả lời:... Chỉ có thể xua đuổi lọai thần dữ ấy 

nhờ việc cầu nguyện và ăn chay”. Do đó, người ta chỉ có 

thể khuất phục sự dữ đang dày vò nhân loại hiện nay, bằng 

cuộc thập tự chinh thánh thiện là việc cầu nguyện và đền 

tội của tín hữu trên khắp thế giới. Đặc biệt, chúng ta xin 

các hội dòng chiêm niệm nam nữ gia tăng việc cầu nguyện 

và hy sinh, để Giáo Hội được Trời cao trợ giúp hữu hiệu 

trong cuộc chiến hiện nay. Họ cũng hãy nài xin sự chuyển 

cầu đắc lực của Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm, là Đấng đã đạp 

đầu con rắn xưa, và nay vẫn còn là Đấng Bảo Vệ chắc chắn 

và Bất Khả Bại, là Đấng ‘Cứu Giúp các Kitô hữu’.” 
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Nếu Đức Giáo Hoàng Piô XI không nhắc tới tên của 

“tổ chức thế giới ấy, vốn có một trung tâm chung và đang 

âm mưu giữ im lặng cùng với phương tiện truyền thông che 

giấu bản sắc của mình, và được bênh vực bởi những thế lực 

đen tối, đang tìm cách lật đổ trật tự xã hội Kitô giáo”, thì 

chân phước Anne Catherine Emmerich và các mạc khải tiên 

tri trong tác phẩm Sự Sống Thật trong Thiên Chúa đã được 

phê chuẩn, lại nói đến tên của tổ chức ấy13 . Trong các thị 

kiến thần bí, chân phước đã nhìn thấy tổ chức thế giới ấy và 

mô tả trong tác phẩm có tên là Cuộc đời và những mạc khải 

của Anne Catherine Emmerich:  

“Tôi luôn luôn thấy những người “illuminati” ấy có 

liên hệ cách nào đó với việc xuất hiện của tên phản- Kitô... 

Vì nhờ những điều bí mật, sự bất công, họ làm cho mầu 

nhiệm của sự gian ác mau hoàn tất”14. 

“Tôi thấy những vị mới chịu tử vì đạo, không phải 

trong thời hiện tại, nhưng là trong thời tương lai... Tôi đã 

thấy xã hội bí mật15 phá họai Giáo Hội Mẹ (của thánh 

Phêrô), và kế bên là một con thú khủng khiếp từ dưới biển 

đi lên16 

                                                           
13 Divini Redemptoris, Giáo Hoàng Piô XI, Tông Thư về Chủ Nghĩa Cộng 

Sản Vổ Thần ban bố vào ngày 19 tháng 3 năm 1937, nn. 17, 18, 59. 
14 Anne Catherine Emmerich, Cuộc Đời Đấng Kitô, quyển 1, Tan Books, 

Rockford, 1976, trang 405. 
15 Qua các thị kiến của mình, Chân Phước Emmerich đặc biệt đề cập đến 

“Illuminati” và “Tam Điểm” như những hội kín cực kỳ nguy hiểm cho Giáo 

Hội Công Giáo 
16 Cùng tác giả, quyển 2, trang 290. 
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Trong mạc khải tiên tri của Sự Sống Thật trong Thiên 

Chúa đã được Giáo Hội phê chuẩn, Chúa Giêsu mạc khải:  

“con đã không biết điều này sao: “ai chối Chúa 

Giêsu là Đấng Kitô − người ấy là kẻ nói dối, người ấy là 

tên phản-Kitô, là kẻ chối bỏ Chúa Cha và Chúa Con, vì 

không ai có Chúa Cha mà lại có thể chối bỏ Chúa Con, và 

người nào nhìn nhận Chúa Con thì cũng có Chúa Cha;” 

(1Ga 2,22-23) ... Satan đã giả dạng một thiên thần ánh sáng 

để lừa gạt nhiều người, và cùng với tên Phản Lọan (Hội 

Tam Điểm) nó sẽ cho những ai nhìn nhận nó được hưởng 

vinh hoa phú quý, bằng cách ban cho họ quyền hành rộng 

rãi và phân chia đất đai cho họ để thưởng công (Đn 11,39), 

nhưng Cha bảo thật với con, cửa trời sẽ sớm mở ra, và Lửa 

của Cha sẽ đổ xuống trên họ và thiêu đốt họ.” 17   

“... họ đang âm mưu ám hại Nhà của Cha, hội họp 

hết lần này đến lần khác để dứt điểm Phêrô !”18 

Điều gây hoang mang là việc những thế lực đen 

tối nay đang cố gắng lợi dụng các phương tiện truyền 

hình Công Giáo và các phương tiện truyền thông xã hội 

để công khai nhạo báng Đức Giáo Hoàng và yêu cầu 

người từ chức. Khi các phương tiện truyền thông Công 

Giáo trên đây yêu cầu Đức Giáo Hoàng từ chức, họ đã 

vô tình tạo tiền lệ cho các phương tiện truyền thông 

Công Giáo toàn cầu noi theo, Satan đang đẩy mạnh kế 

hoạch lọai trừ “người cầm giữ” họ, tức là Đức Giáo Chủ 

                                                           
17 Vassula Rydén, Sự Sống Thật trong Thiên Chúa, được chuẩn ấn Imprimatur 

and Nihil Obstat, Geneva 2005, sứ điệp ngày 19 tháng 4 năm 1992.   
18 Cùng tác giả. Sứ điệp Sự Sống Thật trong Thiên Chúa, ngày 12 tháng 12 

năm 1987.   
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Roma, để đặt đồ ghê tởm khốc hại của nó trong thánh 

điện của Thiên Chúa. 

Thật là bất hạnh lớn lao cho họ, bởi vì khi tấm màn 

che mắt họ rơi xuống thì đã quá trễ, họ sẽ đau buồn mà nhận 

biết rằng, Satan đã sử dụng những lời công kích nhắm vào 

Đức Giáo Hoàng một cách công khai để dễ dàng hạ bệ ngài, 

ngõ hầu chấm dứt hy tế vĩnh cửu trong Thánh Điện của 

Thiên Chúa, và thay thế bằng đồ ghê tởm khốc hại. 

Qua những tác phẩm của các thánh và các nhà thần 

bí đã được Giáo Hội phê chuẩn, chúng ta thấy rõ rằng Satan 

sẽ kế vị, bằng cách nắm giữ quyền hạn và quyền bính Đức 

Giáo Hoàng một cách bất hợp pháp bằng những bước sau 

đây: Một chính quyền chống đối Kitô Giáo sẽ nắm giữ 

quyền lực và áp đặt các luật lệ ngoại giáo, và đòi buộc Giáo 

Hội phải đáp ứng các nhu cầu mà Giáo Hội không thể đáp 

ứng, chẳng hạn: rất có khả năng là Giáo Hội không còn 

được miễn thuế, buộc Giáo Hội nhìn nhận hôn nhân đồng 

giới, và buộc các bệnh viện của Giáo Hội phải phá thai, 

v.v... - Điều đó sẽ làm cho đại đa số các nhà thờ, cơ quan và 

ban ngành phải đóng cửa (ứng nghiệm các sấm ngôn 

Garabandal – đọc bài phỏng vấn bên dưới), và báng bổ 

thánh điện của Thiên Chúa, bằng cách biến nhà thờ thành 

sòng bạc, hộp đêm, nhà hàng và nơi nghỉ dưỡng, lọai bỏ 

Nhà Tạm và hy tế vĩnh cửu, và thay thế bằng sự ghê tởm 

như đã được tiên báo (ứng nghiệm sấm ngôn của Đn 9,27; 

11,31; 12,11; Mt 24,15). 

 

Garabandal 
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Những sự kiện trên đây cũng được xác nhận bởi 

Mary Loli, một nhà tiên tri Garabandal, Tây Ban Nha, trong 

cuộc phỏng vấn ngày 19 tháng 10 năm 1982. 

Hỏi: Bà có nhớ những gì Đức Mẹ đã nói về nỗi đau khổ do 

cộng sản gây ra phải đi trước lời Cảnh Báo ấy không?  

Mari Loli: … Thực hành tôn giáo là điều rất khó khăn, vì 

các Linh Mục rất khó dâng lễ hay người dân rất khó mở 

cửa nhà thờ.  

Hỏi: Có phải đó là điều mà bà nói rằng dường như Giáo 

Hội đã biến mất không? 

Mari Loli: Vâng, đúng như thế. 

Hỏi: Sẽ xảy ra như thế vì bị bách hại, chứ không phải vì 

người ta không còn thực hành tôn giáo chứ?  

Mari Loli: Vâng, nhưng tôi đóan nhiều người sẽ không còn 

thực hành tôn giáo. Ai còn thực hành tôn giáo, họ sẽ phải 

hành động lén lút.  

Các sấm ngôn về việc nắm giữ quyền hành và quyền 

bính Đức Giáo Hoàng cách bất hợp pháp 

Chân phước Anna-Maria Taigi (1769-1837 sau CN) 

là người được ban những ơn đặc biệt, tức là những mạc khải 

siêu nhiên đã được Giáo Hội phê chuẩn. Chân phước đã tiên 

báo cái chết của những nhân vật nổi tiếng và nhiều biến cố 

lịch sử một cách chính xác. Một lần kia, chân phước đã nói 

về Đức Giáo Hoàng Leô XIII, khi người sắp qua đời: “Đức 

Giáo Hoàng sẽ không chết, nhưng đức ông Strambi phải 

chuẩn bị sẵn sàng, vì đức ông đã hy sinh mạng sống mình 
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cho Đức Giáo Hoàng, và Chúa đã chấp nhận sự hy sinh 

quảng đại của đức ông”. Thật là kỳ diệu, sức khỏe của Đức 

Giáo Hoàng tuy nguy kịch, nhưng vài ngày sau thì đã hoàn 

tòan hồi phục. Còn đức ông Strambi tuy đang mạnh khỏe, 

nhưng lại ra đi. Chân phước Anne-Maria cũng đã tiên báo 

cuộc lưu đày của Đức Giáo Hoàng: 

  “Tôn giáo sẽ bị bách hại và các linh mục sẽ bị sát 

hại. Các nhà thờ sẽ bị đóng cửa, nhưng chỉ đóng cửa trong 

một thời gian ngắn. Đức Thánh Cha sẽ buộc phải rời khỏi 

Roma.”19  

Thánh Giáo Hoàng Piô X (1835-1914 sau CN) đã tái 

xác nhận thị kiến của chân phước Anna-Maria: 

“Tôi đã thấy một trong những người kế vị chạy trốn, 

bất chấp sự phản đối của anh em. Người ẩn núp một nơi 

nào đó; và sau một thời gian hưu dưỡng văn vỏi (lưu đày), 

người sẽ chết thảm thương”20. 

                                                           
19 Chân Phước Anna-Maria Taigi, trong Catholic Prophecy, trang 45. Mặc dù 

Đức Giáo Hoàng có thể phải chạy trốn khỏi Roma và bị lưu đày, và như thánh 

Giáo Hoàng Piô X đã nói, Đức Giáo Hoàng ấy sẽ phải chết thê thảm, sau đó 

một Đức Giáo Hoàng được bầu hợp pháp sẽ kế vị.  

Chân phước Anna-Maria Taigi mô tả những biến cố ấy, mà đỉnh điểm là việc 

bầu cử một Đức Giáo Hoàng mới và hợp pháp. Sau khi Giáo Hội thiếu vắng 

Đức Giáo Hoàng một thời gian, Mật Viện mới sẽ tập họp để bầu một đấng kế 

vị hợp pháp: “Sau ba ngày đen tối, thánh Phêrô và thánh Phaolô sẽ từ trời 

ngự xuống (hiểu theo nghĩa ẩn dụ) để dạy dỗ tòan thế giới, và chỉ định một 

Đức Giáo Hoàng mới. Một luồng ánh sáng chói lòa phát xuất từ thân xác của 

các ngài, và đặt một vị hồng y là Đức Giáo Hoàng. Bấy giờ, Kitô Giáo sẽ lan 

rộng khắp thế giới” (sđd.)  

20 Nếu Đức Giáo Hoàng sẽ “chết thê thảm”, thì đó không phải là một cái chết 

không được Thiên Chúa trợ giúp. Một số vị có đời sống thiêng liêng phi 
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“Tình trạng đồi bại của thế giới hiện nay chỉ là khởi 

đầu của những nỗi đau khổ phải xảy ra trước khi tận thế”.21 

Bậc đáng kính Bartholomew Holzhauser (1613-

1658 sau CN) đã tỏ cho thấy rằng, trong cơn bách hại thì 

Roma sẽ bị tàn phá:  

“Thiên Chúa sẽ để cho tai họa ập xuống trên Giáo 

Hội: Kẻ lạc giáo và bạo chúa sẽ đến một cách thình lình và 

bất ngờ: Họ sẽ xông vào Giáo Hội, trong khi các giám mục, 

giám chức và linh mục còn đang thiếp ngủ. Họ sẽ đến Italia 

và tàn phá Roma; họ sẽ thiêu huỷ các nhà thờ và phá huỷ 

mọi sự”22. 

Qua các Sứ Điệp của Đức Mẹ La Salette đã được 

phê chuẩn, Đức Trinh Nữ Maria đã tỏ cho hai trẻ Melanie 

Calvat và Maximin Giraud: “Thành phố Roma sẽ mất đức 

tin và trở nên sào huyệt của tên phản-Kitô”23. 

Các mạc khải tiên tri trong tác phẩm Sự Sống Thật 

trong Thiên Chúa mà Giáo Hội đã phê chuẩn, có nói đến kế 

hoạch nham hiểm hiện nay nhằm lật đổ Đức Giáo Hoàng, 

với sự tiếp tay của người Công Giáo (nhấn mạnh thêm), để 

nắm giữ quyền hành và quyền bính của Đức Giáo Hoàng, 

và thay thế hy tế vĩnh cửu bằng sự ghê tởm: 

                                                           
thường đã trải qua một cái chết mà nhiều người tưởng là thê thảm – theo một 

nghĩa nào đó – mà người đầu tiên là chính Chúa Giêsu Kitô.   
21 Thánh Giáo Hoàng Piô X, Thế Kỷ XX, trong Catholic Prophecy, trang 22. 
22 Bậc đáng kính Bartholomeô Holzhauser, Apocalypsin, 1850, trong Catholic 

Prophecy, sđd, trang 40. 
23 Sứ điệp của Đức Mẹ LaSalette, ngày 19 tháng 9 năm 1846. Sau khi điều 

tra cẩn thận, Đức Giám Mục Grenoble đã ra phán quyết thuận lợi cho các 

cuộc hiện ra tại La Salette. 
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“Cha đã từng nói với tất cả các con rằng, thế hệ của 

các con đã bội giáo, và sự bội giáo này sẽ len lỏi vào tận 

trung tâm Thánh Điện của Cha, ảnh hưởng đến các Linh 

Mục, Giám Mục và Hồng Y... những kẻ bội giáo ấy đang 

phản bội Giáo Hội của Cha và chống lại người mà Cha 

tuyển chọn, là Vị Đại Diện Giáo Hội của Cha, và cũng là 

người ngăn chận cuộc nổi lọan của họ... Có lời đã phán 

rằng, trong một thời, hai thời và nửa thời, con thú sẽ bách 

hại và thống trị dân Cha...  loại bỏ Hy Tế Vĩnh Cửu, giẫm 

đạp Hy Tế dưới chân, nghiền nát Hy Tế, và thay vào nơi ấy, 

họ sẽ dựng lên sự ghê tởm khủng khiếp, một hình tượng vô 

tri vô giác... hôm nay, các con thấy các sấm ngôn ấy đang 

trở thành hiện thực; do tác động của con thú, những kẻ bội 

giáo24 đang gây chiến với mọi thánh nhân mà Cha đang sai 

đến với các con, để chứng tỏ mình mạnh mẽ hơn; và đối với 

những ai25 hiện nay đang từ chối tiếng gọi của Cha mà 

không có lý do, thì trong Ngày của Cha, họ sẽ thú tội như 

sau: 

“Ôi Lạy Chúa, chúng con đã mù lòa và đã phạm 

tội, và vì thế, chúng con đã đối xử tệ bạc với Chúa, và 

chúng con đã không tuân giữ huấn lệnh và Lề Luật của 

Chúa; chúng con đã không chịu lắng nghe các tôi tớ 

Chúa là các ngôn sứ, những người đã nhân danh Chúa 

mà nói cho toàn thế giới; lạy Chúa, chúng con đã không 

lắng nghe Những Lời Kêu Gọi Đầy Lòng Thương Xót của 

Chúa, và cũng không nhận bất cứ lời khuyên nào; lạy 

                                                           
24 Vassula nói thêm: “Theo Chúa chúng ta, những kẻ bội giáo là các giáo sĩ 

chịu ảnh hưởng của hội Tam Điểm. Họ là những kẻ đã được nói đến trong Kh 

13,11. Họ giống như con thú thứ hai, tức là các ngôn sứ giả”. 
25 Vassula nói thêm: “Các mục tử tốt lành, nhưng ngờ vực và khép kín”. 
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Thiên Chúa, chúng con đã không quan tâm đến những 

dấu chỉ hiển nhiên của Ngài, và chúng con đã từng chế 

giễu mọi dấu chỉ của Ngài, vì chúng con đã phạm tội 

chống lại Ngài; Chúng con đã nhạo báng Kinh Thánh, 

nếu không thì chúng con đã chấp nhận những dấu chỉ từ 

trời26 của Chúa, và những ân huệ của Chúa Thánh Thần, 

nhưng chúng con đã ngoảnh mặt đi để khỏi phải nhìn 

thấy và hóan cải; và tai hoạ và lời nguyền rủa đã viết 

trong Kinh Thánh nay đang đổ xuống trên chúng con – 

vì quả thật, chúng con đã phạm tội chống lại Chúa; và 

nay, khi Hy Tế Thánh Thiện đã bị huỷ bỏ, thì chúng con 

có thể quay về với ai? Làm sao chúng con có thể nuôi 

sống linh hồn mình? Làm sao chúng con có thể đáp ứng 

cơn khát? Nay làm sao chúng con có được Sự Sống? Tất 

cả sự hoang tàn ghê tởm mà Chúa đã tiên báo, nhưng 

được giữ kín, nay đã trở nên hiện thực; nỗi khốn cùng 

của chúng con chưa từng có, kể từ khi chúng con hiện 

hữu”.  

 

Những mạc khải tiên tri trong tác phẩm Sự Sống 

Thật trong Thiên Chúa sau đây nhấn mạnh đến tầm quan 

trọng của việc hiệp nhất với Đức Giáo Hoàng, là đấng ngăn 

chận hành động kinh tởm ấy, 

Chúa Giêsu mạc khải rằng: “Chưa bao giờ Giáo Hội 

của Cha lại ở trong tình trạng rối loạn đến thế ... sự rối 

                                                           
26 Mt. 24:30; Đn. 7:13-14. Biểu hiện của Chúa Thánh Thần, Đấng đang đến 

với quyền năng để quy tụ dân Thiên Chúa. Việc tuôn đổ Thánh Thần là dấu 

hiệu từ Trời để đổi mới Giáo Hội, nói cách khác là để thiết lập Giêrusalem 

mới. 
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loạn hoang mang đang bao trùm Giáo Hội ... Satan đã đưa 

đẩy họ vào con đường lầm lạc; nó làm cho họ mù quáng … 

vì bị lừa gạt … họ coi thường cả Phêrô lẫn quyền bính mà 

chính Cha đã ban cho ngài cai quản tất cả các đoàn chiên 

của Cha… họ đang âm mưu chống lại nền móng của Cha 

… họ đang âm mưu ám hại Nhà của Cha, hội họp hết lần 

này đến lần khác để dứt điểm Phêrô”27. 

Đức Trinh Nữ Maria cũng đã nói: “các con hãy trở 

nên những chứng nhân đích thực của Tin Mừng bằng sự 

nhiệt tình và ánh sáng rực rỡ trong tâm hồn; các con hãy 

làm chứng cho Chúa Giêsu bằng cách cùng vác Thánh Giá 

với Người; hãy làm chứng cho Giáo Hội bằng cách giữ 

vững đức tin, và bằng cách hiệp nhất với Vị Đại Diện của 

Chúa Kitô; các con đừng bao giờ để miệng lưỡi mình nói 

điều khinh xuất; các con hãy trở nên hoàn thiện như Chúa 

là Đấng Hoàn Thiện; hãy để điều này chứng tỏ rằng các 

con đích thực là những hoa-quả-đầu-mùa của Tình Yêu bao 

la cao vời của Thiên Chúa;”28 

  “đây là thời thống trị của tối tăm; các con hãy giữ lòng 

trung thành với Nhà Thiên Chúa, và giữ gìn các Truyền 

Thống mà các con đã được thụ huấn, cùng lắng nghe Vị 

Đại Diện yêu dấu và thánh thiện của Con Mẹ; mỗi Linh 

Mục đều đã được Thiên Chúa ban cho ân sủng để hành 

động và đại diện cho Con Mẹ; và vì vậy nên Mẹ cầu nguyện 

cho những ai vẫn chưa khiêm nhường phục tùng Vị Đại 

Diện của Giáo Hội, để các ngài tùng phục và sẵn sàng; 

Chúa Giêsu là Đấng Trung Tín và Chân Thật; các con hãy 

                                                           
27 Sứ điệp trong Sự Sống Thật trong Thiên Chúa, ngày 12 tháng 12 năm 1987. 
28 Sứ điệp Sự Sống Thật trong Thiên Chúa, ngày 10 tháng 10 năm 1990. 
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noi gương bắt chước Thiên Chúa các con, Người là Đấng 

Toàn Thiện; các con hãy nên hoàn thiện bằng cách noi 

gương Khiêm Nhường, Tùng Phục, Vâng Phục và Hiền Hòa 

của Người, để các con cũng nhận được những ân huệ cao 

trọng hơn, đó là Đau Khổ và Tủi Nhục, tất cả những điều 

ấy sẽ làm cho các con nên thánh và đưa các con đi vào 

Thánh Tâm của Người: Đó là Nơi Trú Ẩn của các con;”29. 

Chúa Giêsu tiết lộ: “Con có nhớ thị kiến về những 

con rắn bò trên khắp Thánh Thể tại bàn thờ, mà Cha đã cho 

con thấy không? Cha đã chẳng mạc khải cho con biết rằng 

nhiều người trong bọn họ chống đối Đức Giáo Hoàng của 

Cha, và gạt ngài ra một bên như thế nào sao. Cha đã mô tả 

cho con thấy những chi tiết về cuộc nổi lọan trong Giáo Hội 

của Cha rồi;30 (Cha con ta hãy chia sẻ cuộc Khổ Nạn của 

Cha cho sự thiếu thành thực) đang bao trùm giữa những 

người đang vây quanh Vị Đại Diện Cha, cho sự thiếu chân 

thành đang ngự trị giữa những người miệng thì kêu gào 

Hoà Bình và Hiệp Nhất, mà lại không sống theo tinh thần 

đó, cho những người bóp nghẹt Tiếng Nói của Thánh Thần 

Cha, và cho tất cả những người vẫn tiếp tục sống hết sức 

trụy lạc, độc ác dưới bầu trời này; con yêu dấu ơi, con hãy 

đền tạ thay cho những người đang lôi Cha hết giờ này qua 

giờ khác trên đường lên núi Calvary, tất cả những việc đền 

tạ này không vô ích đâu;31 

 

                                                           
29 Sứ điệp Sự Sống Thật trong Thiên Chúa, ngày 18 tháng 3 năm 1991. 
30 Sứ điệp Sự Sống Thật trong Thiên Chúa, ngày 19 tháng 2 năm 1993 
31 Sứ điệp Sự Sống Thật trong Thiên Chúa ngày 2 tháng 3 năm 1990. 
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Quyền giáo huấn phổ quát của Đức Giáo Hoàng 

Chúa Giêsu Kitô đã trực tiếp thông ban ơn bất khả 

ngộ cho Đức Giáo Hoàng vì lợi ích thiêng liêng của tín hữu, 

đó là một thực hành của Quyền Giáo Huấn Ngoại Thường 

mà Chúa Kitô tự ý ban tặng và được thi hành tại Tòa (do 

Đức Giám Mục Roma công bố tại tòa Vương Cung Thánh 

Đường Gioan Latran) về các mạc khải và vấn đề liên quan 

đến luân lý và đức tin32. Chỉ một mình Vị Đại Diện Chúa 

Kitô – Giáo Chủ Roma – thi hành quyền giáo huấn ngọai 

thường. Chúa Kitô ban ân sủng ấy cho người, ngõ hầu các 

tín hữu có được sự bảo đảm không thể sai lầm rằng, những 

gì người truyền dạy về luân lý và đức tin là Lời bất biến của 

Thiên Chúa, chứ không phải là lời của người phàm.  

Quyền Giáo Huấn thông thường của các đức giám 

mục là chia sẻ ân sủng của Đức Giáo Hoàng. Dù giám mục 

đòan có thể “thông dự” vào việc thực thi ơn tối thượng của 

Đức Giáo Hoàng là ơn bất khả ngộ, qua việc chia sẻ quyền 

bính duy nhất của người, nhưng quyền bính của các đức 

giám mục bị sút giảm khi tách rời khỏi quyền bính của Đức 

                                                           
32 Chúa Kitô trao phó cho các tông đồ nhiệm vụ “ra đi và giảng dạy cho muôn 

dân” (Mt 28:19) và “đi khắp thế giới và rao giảng Tin Mừng cho mọi lòai thụ 

tạo” (Mc 16:15). Do đó, phương tiện mà Chúa Kitô đã thiết lập để truyền bá 

giáo huấn của Người là Quyền Giáo Huấn sống động, được thể hiện qua việc 

giảng dạy bằng lời nói, hơn là bằng chữ viết, và Người cam đoan rằng chính 

Người sẽ trợ giúp họ cho đến ngày tận thế: “Vậy anh em hãy đi và làm cho 

mọi dân nước trở thành môn đệ... dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã dạy anh 

em. Và này đây, Thầy sẽ ở với anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28:20). 

Những lời trên đây cũng tỏ cho thấy rằng Quyền Giáo Huấn mà Chúa Kitô 

đã thiết lập thì được giao phó cho tông đồ đòan. Quyền giáo huấn ấy chủ yếu 

tập trung nơi thánh Phêrô, được chia sẻ cho các tông đồ khác và những người 

kế vị các tông đồ, tức là các giám mục, hiệp thông với Đức Giáo Hòang. 
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Giáo Hoàng. Về phần giáo dân, họ phải trung thành và kính 

trọng Đức Giáo Hoàng và các đức giám mục hiệp thông với 

người33.  Do vậy, Quyền Giáo Huấn là nhiệm vụ giáo huấn 

của Giáo Hội Công Giáo được thể hiện qua Đức Giáo 

Hoàng và giám mục đòan, nhằm soi sáng cho các thành 

phần Giáo Hội biết các chân lý thiên khải của Thiên Chúa.  

Do đó, khi các ngôn sứ của Thiên Chúa tiên báo rằng 

Giáo Hội sẽ thiếu chủ chăn, họ không có ý coi thường 

quyền bính của Đức Giáo Hoàng hay quyền bính của các 

đức giám mục. Trái lại, họ chỉ muốn báo cho các tín hữu 

biết rằng, có một giai đọan mà Đức Giáo Hoàng hoặc sẽ bị 

lưu đày họăc/và bị giết, và trong thời gian trống ngôi tạm 

thời ấy, nhiệm vụ của Đức Giáo Hoàng bị bác bỏ công khai, 

và có thể xảy ra một cuộc bầu cử bất hợp pháp. Quả thực là 

Giáo Hội đã từng trải qua nhiều cuộc bầu cử bất hợp pháp 

khi bầu chọn đức giáo hòang, kể cả cuộc ly giáo trong Thế 

Kỷ XIV, khi có hai vị cùng tuyên bố mình là giáo hoàng. 

Không cần phải nói thì chúng ta cũng biết rằng, Giáo Hội 

chỉ có thể có một Đức Giáo Hoàng hợp pháp cai quản Giáo 

Hội, chứ không có hai Đức Giáo Hoàng. Vì thế, có một 

Giáo Hoàng mạo danh được trao ban quyền bính giả hiệu 

do một vài hồng y theo chủ nghĩa dân tộc, khi họ tổ chức 

một mật viện bất hợp pháp.  Đức Giáo Hoàng đó là 

Clementê VII. Sở dĩ mật viện ấy không hợp pháp, ấy là vì 

mật viện ấy không bao gồm đầy đủ các hồng y, và vì thế, 

không đủ 2/3 số phiếu bầu chọn.  

Để xác định tính hợp pháp của việc bầu cử giáo 

hoàng, còn có những tiêu chuẩn khác như: Không một mật 
                                                           
33 Hiến chế Lumen Gentium (Ánh Sáng Muôn Dân), 25; Ccc, 2034, 2039. 
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viện nào có thể được tổ chức nhằm bầu cử giáo hoàng, bao 

lâu Đức Giáo Hoàng chính thức còn đang sống, ngay cả khi 

ngài bị lưu đày, mà không có sự đồng thuận hiển nhiên của 

ngài. Do đó, khi các sấm ngôn tiên báo việc Đức Giáo 

Hoàng chạy trốn khỏi Roma hay bị lưu đày, điều đó không 

có nghĩa là Đức Giáo Hoàng sẽ từ chức, hay hợp thức hóa 

một cuộc bầu cử thiếu vắng Đức Giáo Hoàng. Thiên Chúa 

không bao giờ để cho đoàn chiên Người thiếu chủ chăn, 

nhưng vì tội lỗi mà Người thử thách đòan chiên trong một 

thời gian ngắn như thử vàng trong lửa, để đòan chiên có thể 

trở nên tinh tuyền, thánh thiện, với một đức tin vững vàng 

hơn. 

Tôi hy vọng rằng những thông tin trên đây có thể 

khuyến khích các bạn giữ lòng trung tín với Chúa Kitô và 

với Vị Đại Diện của Người trên trần thế là Đức Giáo Hoàng 

Phanxicô, là người mà Chúa Kitô trao ban đầy đủ quyền 

năng và thẩm quyển trên Giáo Hội hoàn vũ.   

 

Lm. Joseph Iannuzzi, S.T.L., S.Th.D. 

 


